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M.m.v.	Het	Hervormd	Kerkkoor

Zingen:	Psalm	84:	1	en	3
1.	Hoe	lieflijk,	hoe	vol	heilgenot,

O	Heer'	der	legerscharen	God,

Zijn	mij	Uw	huis	en	tempelzangen.

Hoe	branden	mijn	genegenheen,

>>>


Zingen:	Psalm	84:	1	en	3
Om	's	Heeren	voorhof	in	te	treen!

Mijn	ziel	bezwijkt	van	sterk	verlangen;

Mijn	hart	roept	uit	tot	God,	Die	leeft,

En	aan	mijn	ziel	het	leven	geeft.

Zingen:	Psalm	84:	1	en	3
3.	Welzalig	hij,	die	al	zijn	kracht

En	hulp	alleen	van	U	verwacht,

Die	kiest	de	welgebaande	wegen.

Steekt	hem	de	hete	middagzon

>>>

Zingen:	Psalm	84:	1	en	3
In	't	moerbeidal,	Gij	zijt	hun	bron,

En	stort	op	hen	een	milden	regen,

Een	regen,	die	hen	overdekt,

Verkwikt	en	hun	tot	zegen	strekt.

Zingen:	Gezang	87:	1	en	2
1.	Ruis,	o	Godsstroom	der	genade

in	gemeent'	en	huis	en	hart!

Laat	in	U	gezond	zich	baden,

wat	gebogen	gaat	door	smart!

>>>

Zingen:	Gezang	87:	1	en	2
Stroom,	o	Heil'ge	Geest,	terneder

op	het	uitgedroogde	land;

en	de	bloemen	bloeien	weder,

haast	verwelkt	door	zonnebrand.

Zingen:	Gezang	87:	1	en	2
2.	Laat	het	uit	Gods	hemel	stromen

in	de	kerken	overal!

Van	uw	nederdaling	dromen

moede	harten	zonder	tal.

>>>

Zingen:	Gezang	87:	1	en	2
Nieuwe	liefde,	nieuwe	zangen,

kracht,	die	zielen	opwaarts	tilt,

brengt	uw	ruisen,	die	't	verlangen

als	een	heilig	lied	doortrilt.



Zingen:	Gezang	78:	1,	2	en	3
1.	Daal	Schepper,	Heil'ge	Geest,	daal	af!

Uw	adem,	die	ons	't	aanzijn	gaf,

vervull'	met	bovenaardse	kracht

het	schepsel,	dat	uw	zegen	wacht.

Zingen:	Gezang	78:	1,	2	en	3
2.	Gij	zijt	de	Trooster,	die	ons	leidt,

de	gave,	die	ons	God	bereidt,

de	bron,	waaruit	het	leven	vloeit,

het	vuur,	dat	heel	ons	hart	doorgloeit.


Zingen:	Gezang	78:	1,	2	en	3
3.	Gij,	van	Gods	liefde	't	onderpand,

en	vinger	van	Gods	rechterhand,

door	U	gezalfd,	meldt	onze	mond

de	Lof	des	Vaders,	die	U	zond.

Hervormd	Kerkkoor	-	Blok	1 Raak	mij	aan
Raak	mij	aan,	Raak	mij	aan.	Laat	Uw	hand	mijn	

hart	beroeren,	en	Uw	Geest	mijn	hart	
ontroeren.	Raak	mij	aan	Heer,	raak	mij	aan.

Geef	mij	hoop,	geef	mij	hoop.	Laat	mij	uit	die	
hoop	ontvouwen,		een	eerbiedig	stil	
vertrouwen.	Geef	mij	hoop	Heer,	geef	mij	
hoop.	


Raak	mij	aan
Ga	mij	voor,	ga	mij	voor.	Laat	mij	in	Uw	
voetspoor

treden,	zoals	velen	voor	mij	deden.

Ga	mij	voor	Heer,	ga	mij	voor.

Ga	mij	voor.

Raak	mij	aan
Ga	mij	voor,	ga	mij	voor.	Laat	mij	in	Uw	
voetspoor

treden,	zoals	velen	voor	mij	deden.

Ga	mij	voor	Heer,	ga	mij	voor.

Ga	mij	voor.

Vleugels
Heer,	wil	mij	op	Uw	vleugels	nemen,	zoals	een	
arend	met	haar	jongen	doet.		Totdat	de	
stormwind	is	verdwenen,	dekt	Gij	mij	met	Uwe	
vleugels	toe.	

Heer,	wil	mij	op	Uw	vlegels	dragen,	zoals	een	
arend	met	haar	jongen	doet.

Vleugels
Als	ik	vermoeid	door	zorg	en	vragen,	soms	niet	
meer	weet	hoe	ik	vliegen	moet.	

Want	ik	roep,	Heer	van	dood	en	leven;	vang	mij	
op	voordat	ik	val.	Blijf	met	Uw	liefde	om	mij	
zweven,	zodat	nimmer	vallen	zal.



Vleugels
Heer,	wil	mij	op	Uw	vleugels	leiden,	zoals	een	
arend	met	haar	jongen	doet.	Onder	mij	steeds	
Uw	vleugels	spreiden,	in	voor-,	maar	ook	in	
tegenspoed.

Want	ik	roep,	Heer	van	dood	en	leven;	vang	mij	
op	voordat	ik	val.	Blijf	met	Uw	liefde	om	mij	
zweven,	zodat	ik	nimmer	vallen	zal.

Vleugels
Al	zijn	mijn	vleugels	lamgeslagen,	en	vind	ik	
vliegend	niet	de	weg	terug,	ik	voel	Uw	vleugels	
die	mij	dragen,	mij	vergezellen	in	mijn	vlucht,	
mij	vergezellen	in	mijn	vlucht,

Want	ik	roep,	Heer	van	dood	en	leven;	vang	mij	
op	voordat	ik	val.	Blijf	met	Uw	liefde	om	mij	
zweven,	zodat	ik	nimmer	vallen	zal.

Vleugels
Blijf	met	Uw	liefde	om	mij	zweven,	zodat	ik	
nimmer	vallen	zal.

Zodat	ik	nimmer	vallen	zal;	zodat	ik	nimmer	
vallen	zal.	

In	de	kracht	van	de	Heer
1.		Ik	ga	in	de	Kracht	van	de	Heer,	de	weg	waar	
Zijn	Geest	mij	op	leidt.	

Ik	volg	bij	het	licht	van	Zijn	woord,	deins	niet	
voor	gevaren	of	strijd.		Zijn	bijzijn	verzekerd	mij	
kracht,	bij	iedere	stap	die	‘k	moet	gaan.	 
‘k	Volhard	in	ontembaar	geloof	en	zal	als	
verwinnaar	eens	staan.

In	de	kracht	van	de	Heer
Refrein:

Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	kracht	van	
de	Heer.	Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	
kracht	van	de	Heer.

In	de	kracht	van	de	Heer
2.Ik	doe	in	de	kracht	van	de	Heer,	het	werk	dat	
Hij	mij	toevertrouwd.

Terwijl	ik	dat	naarstig	betracht,	beleef	ik	de	
weg	van	’t	behoud.	Zijn	wijsheid	bepaalt	mijn	
program,	mijn	werklust	wordt	door	Hem	
gevoed,	‘k	pak	aan	en	zet	door	en	volbreng,	
gestaald	door	het	vuur	en	het	bloed.

In	de	kracht	van	de	Heer
Refrein:

Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	kracht	van	
de	Heer.	Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	
kracht	van	de	Heer.

In	de	kracht	van	de	Heer
3.	’k	Aanvaard	in	de	kracht	van	de	Heer,	de	
uitdaging	van	wat		‘k	belijd.	

Genade	als	schild	en	als	loon,	geeft	moed	mij	in	
iedere	strijd.	Zolang	Hij	de	leiding	maar	houdt,	
zal’k	veilig	de	levensloop	gaan;	met	’t	zwaard	
van	de	Geest	in	de	hand,	kan’k	spanning	die	 
’t	brengt,	voluit	aan.	


In	de	kracht	van	de	Heer
Refrein:

Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	kracht	van	
de	Heer.	Ik	ga,		ik	ga	in	de	kracht,	ik	ga	in	de	
kracht	van	de	Heer.



Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
1	Maar	wij	die	sterk	zijn,	zijn	verplicht	de	
zwakheden	van	hen	die	niet	sterk	zijn	te	
dragen,	en	niet	onszelf	te	behagen.

2	Laat	daarom	ieder	van	ons	zijn	naaste	
behagen	ten	goede,	tot	opbouw.

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
3	Want	ook	Christus	heeft	niet	Zichzelf	
behaagd,	maar	zoals	geschreven	staat:	Al	de	
smaad	van	hen	die	U	smaden,	is	op	Mij	
gevallen.	

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
4	Want	alles	wat	eertijds	geschreven	is,	is	tot	
onze	onderwijzing	eerder	geschreven,	opdat	
wij	in	de	weg	van	volharding	en	vertroosting	
door	de	Schriften	de	hoop	zouden	behouden.

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
5	En	de	God	van	de	volharding	en	van	de	
vertroosting	moge	u	geven	onderling	
eensgezind	te	zijn	in	overeenstemming	met	
Christus	Jezus,

6	opdat	u	eensgezind,	met	één	mond,	de	God	
en	Vader	van	onze	Heere	Jezus	Christus	
verheerlijkt.

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
7	Daarom,	aanvaard	elkaar	zoals	ook	Christus	
ons	aanvaard	heeft,	tot	heerlijkheid	van	God.

8	En	ik	zeg	dat	Jezus	Christus	een	Dienaar	van	
de	besnijdenis	is	geworden	ter	wille	van	de	
waarheid	van	God	om	de	beloften	aan	de	
vaderen	te	bevestigen,

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
9	en	opdat	de	heidenen	God	zouden	
verheerlijken	vanwege	de	barmhartigheid,	
zoals	geschreven	staat:	Daarom	zal	ik	U	
belijden	onder	de	heidenen,	en	Uw	Naam	
lofzingen.

10	En	verder	zegt	Hij:	Wees	vrolijk,	heidenen,	
met	Zijn	volk!

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
11	En	verder:	Loof	de	Heere,	alle	heidenvolken,	
en	prijs	Hem,	alle	volken!

12	En	verder	zegt	Jesaja:	De	wortel	van	Isaï	zal	
er	zijn	en	Hij	Die	opstaat	om	heerschappij	te	
voeren	over	de	heidenen,	op	Hem	zullen	de	
heidenen	hopen.

Schriftlezing:	Romeinen	15:	1	t/m	13
13	De	God	nu	van	de	hoop	moge	u	vervullen	
met	alle	blijdschap	en	vrede	in	het	geloven,	
opdat	u	overvloedig	bent	in	de	hoop,	door	de	
kracht	van	de	Heilige	Geest.


Zingen:	Psalm	18:	9	en	15	
9.	Ik	kan	met	U	door	sterke	benden	dringen;

Met	mijnen	God	zelfs	over	muren	springen.

Des	Heeren	weg	is	gans	volmaakt	en	recht,

Doorlouterd,	rein	en	trouw	al	wat	Hij	zegt.

>>>



Zingen:	Psalm	18:	9	en	15	
Hij	is	een	schild	en	schutsheer	voor	den	vrome,

Voor	wie	tot	Hem	de	toevlucht	heeft	genomen,

Wie	is	een	God,	als	Hij,	in	tegenheen?

Wie	is	een	rots,	dan	onze	God	alleen?

Zingen:	Psalm	18:	9	en	15	
15.	Daarom,	o	Heer',	zal	ik	U	eer	bewijzen,

Bij	't	heidendom	Uw	Naam	eerbiedig	prijzen,

Met	psalmgezang,	daar	't	hart	door	wordt	
geraakt,

Hij	heeft	het	heil	Zijns	Konings	groot	gemaakt;

Hij	wil	Zijn	gunst	aan	Zijn	Gezalfde	schenken;

Aan	David	en	zijn	nakroost	eeuwig	denken.

Zingen:	Gezang	132:	1	en	3
1.	Wij	loven	U,	o	God,	wij	prijzen	uwe	naam;

U,	eeuwig'	Vader,	U	verheft	al	't	schepsel	saam!

Zingt	serafs,	eng'len	zingt,	heft	aan,	gij	
machten,	tronen;

onafgebroken	rijz'	uw	lied	op	hoge	tonen!

>>>

Zingen:	Gezang	132:	1	en	3
Gij,	driemaal	heilig	zijt	G',	o	God	der	
legerscharen;

dat	aard'	en	hemel	steeds	uw	grootheid	
openbaren!


Zingen:	Gezang	132:	1	en	3
3.	U,	Vader,	U	zij	lof,	op	een	verhoogde	toon!

Lof	uwe	eigene,	uw	eengeboornen	Zoon!

Lof	uwe	Geest,	die	ons	ten	Trooster	is	gegeven,

ten	Leidsman	op	de	weg	naar	't	eeuwig	zalig	
leven!

>>>

Zingen:	Gezang	132:	1	en	3
U	looft	uw	Kerk	alom,	waar	Gij	die	ook	
vergaarde;

U	loov',	wat	loven	kan,	in	hemel	en	op	aarde!

Hervormd	Kerkkoor
Blok	2

Lord,	I	stretch	my	hands	to	You
Lord,	I	stretch	my	hands	to	You,	no	other	help	I	
know.

If	You	should	leave	me	all	alone,	where	then	
shall	I	go?

Oh,	Lord.

Lord,	I	stretch	my	hands	to	You
Lord,	I	give	my	soul	to	You,	I	seek	Your	care	and	
love.

No	other	blessings	do	I	need	but	those	from	
You	above



Lord,	I	stretch	my	hands	to	You
Lord,	I	ask	You:	give	me	faith,	and	help	me	
understand.

And	Lord,	when	I	this	life	shall	leave,	just	hold	
me	in	Your	Hand.

Lord,	I	stretch	my	hands	to	You
Lord,	I	stretch	my	hands	to	You,	to	you;	no	
other	help	I	now,

	I	now.	If	you	should	leave	me	all	alone,	where	
then	shall	I	go?

	Oh	Lord,	oh	Lord,	my	hands	to	You.			Amen.

Wij	hebben	de	verlossing
1.	Wij	hebben	de	verlossing	door	Jezus	
dierbaar	bloed;	Wij	hebben	de	verzoening,	o	
welk	een	kostbaar	goed.

Wij	hebben	’n	hogepriester	die	voor	ons	bidt	
en	pleit;	Wij	hebben	’n	schone	erfnis,	straks	in	
de	eeuwigheid.

Wij	hebben	de	verlossing
Refrein:

Eén	in	de	naam	van	Jezus	één	zin	en	één	
gemoed,	Eén	in	’t	geloof	der	schriften,	één	in	’t	
verzoenend	bloed.

Eén	Vader	die	ons	lief	heeft,	één	Zoon,	Die	
stierf	aan	’t	kruis,	Eén	Geest	die	leidt	door	’t	
leven,	en	straks	één	Vaderhuis.

Wij	hebben	de	verlossing
3.		Wij	hebben	’t	Woord	dat	vast	is,	’t	licht	dat	
de	nacht	doorgloort;		Wij	hebben	Zijn	belofte,	
zalig	die	’t	leest	en	hoort;

Wij	weten	uit	de	teek’nen,	Zijn	komst	is	zeer	
nabij;	Maar	heffen	’t	hoofd	naar	boven,	Zijn	
komst	toch	maakt	ons	vrij.	

Wij	hebben	de	verlossing
Refrein:

Eén	in	de	naam	van	Jezus	één	zin	en	één	
gemoed,	Eén	in	’t	geloof	der	schriften,	één	in	’t	
verzoenend	bloed.

Eén	Vader	die	ons	lief	heeft,	één	Zoon,	Die	
stierf	aan	’t	kruis,	Eén	Geest	die	leidt	door	’t	
leven,	en	straks	één	Vaderhuis.

Wij	hebben	de	verlossing
5.	Wij	wachten	Zijn	verschijning,	zien	biddend	
uit	naar	Hem;

Wij	reizen	met	elkander,	naar	’t	nieuw	
Jeruzalem.

Wij	zingen	vol	verwachting,	’t	blijde	maranatha;

Wij	zullen	Hem	ontmoeten,	amen,	halleluja.


Wij	hebben	de	verlossing
Refrein:

Eén	in	de	naam	van	Jezus	één	zin	en	één	
gemoed,	Eén	in	’t	geloof	der	schriften,	één	in	’t	
verzoenend	bloed.

Eén	Vader	die	ons	lief	heeft,	één	Zoon,	Die	
stierf	aan	’t	kruis,	Eén	Geest	die	leidt	door	’t	
leven,	en	straks	één	Vaderhuis.

Ga	dan	in	Zijn	Naam.
1.	Wij	zijn	Gods	kind	’ren	verlost	door	Zijn	
lijden,

Vrij	door	wat	Hij	heeft	gebracht.

Heilige	priester,	een	licht	voor	de	volken,

Eén	in	Zijn	Geest	,	vol	van	Zijn	kracht.	



Ga	dan	in	Zijn	Naam.
Refrein:

Ga	dan	in	Zijn	Naam,	verkondig	Jezus	Naam,

Kind	’ren	van	God,	sta	nu	op	in	Zijn	kracht	en	

Verkondig;	Jezus,	Redder,	Verlosser	en	Heer.	

Ga	dan	in	Zijn	Naam.
2.En	terwijl	duizenden	dwalen	in	duister,	

slapen	wij	hier	in	het	licht.

Jezus	beveelt	ons	dicip’len	te	maken,

liefde	is	meer,	meer	dan	een	plicht.

Ga	dan	in	Zijn	Naam.
Refrein:

Ga	dan	in	Zijn	Naam,	verkondig	Jezus	Naam,

Kind	’ren	van	God,	sta	nu	op	in	Zijn	kracht	en	

Verkondig;	Jezus,	Redder,	Verlosser	en	Heer.	

Ga	dan	in	Zijn	Naam.
3.	Hoor	je	de	wind	van	de	Geest	ons	vertellen,

eens	komt	de	tijd	aan	zijn	eind.

Machten	van	hemel	en	aarde	zij	wank’len,	

alles	wordt	nieuw;	Jezus	verschijnt.	


Ga	dan	in	Zijn	Naam.
Refrein:

Ga	dan	in	Zijn	Naam,	verkondig	Jezus	Naam,

Kind	’ren	van	God,	sta	nu	op	in	Zijn	kracht	en	

Verkondig;	Jezus,	Redder,	Verlosser	en	Heer.	

Zingen:	Psalm	117	
1.	Loof,	loof	den	Heer',	gij	heidendom!

Gij	volken,	prijst	Zijn	Naam	alom.

Zijn	goedheid	is,	in	nood	en	dood,

Voor	ons,	Zijn	volk,	oneindig	groot;

Zijn	waarheid	wankelt	nimmermeer.

Zingt,	Hallelujah,	zingt	Zijn	eer!



