
Zingen:	Psalm	89:7
7	Hoe	zalig	is	het	volk,	dat	naar	Uw	klanken	
hoort!	
Zij	wandlen,	HEER',	in	't	licht	van	't	Goddlijk	
Aanschijn	voort;	
Zij	zullen	in	Uw	Naam	zich	al	den	dag	
verblijden;	
>>>

Zingen:	Psalm	89:7
Uw	goedheid	straalt	hun	toe;	Uw	macht	
schraagt	hen	in	’t	lijden,	
Uw	onbezweken	trouw	zal	nooit	hun	val	
gedogen,	
Maar	Uw	gerechtigheid	hen	naar	Uw	woord	
verhogen.

Zingen:	Gezang	212:	2
2.	Ik	ben	een	schaapken,	dat	daar	is	
verbijsterd	in	de	wildernis.	
Ik	ben	een	penning,	weggeraakt,	
een	zoon,	die	schulden	heeft	gemaakt.	
O	Vader,	zoek	mij	wederom,	
opdat	ik	blijv'	uw	eigendom.	

Zingen:	Gezang	212:	3
3.	Bewaar	mij,	dat	uw	heilig	woord	
niet	zij	van	mij	vergeefs	gehoord,	
of	valle	op	een	harde	grond,	
of	van	de	dorens	zij	doorwond,	
of	van	de	vogels	in	de	lucht	
belet	te	dragen	goede	vrucht.

Spreuken	8:	22-31
22	De	HEERE	bezat	Mij	aan	het	begin	van	Zijn	
weg,	al	vóór	Zijn	werken,	van	oudsher.	
23	Van	eeuwigheid	af	ben	Ik	gezalfd	geweest,	
vanaf	het	begin,	vanaf	de	tijden	voordat	de	
aarde	er	was.

Spreuken	8:	22-31
24	Toen	er	nog	geen	diepe	wateren	waren,	was	
Ik	geboren,	toen	er	nog	geen	bronnen	waren,	
zwaar	van	water.		
25	Voordat	de	bergen	waren	verzonken,	
vóór	de	heuvels,	werd	Ik	geboren.

Spreuken	8:	22-31
26	Hij	had	de	aarde	en	de	velden	nog	niet	
gemaakt,	evenmin	het	begin	van	de	stofjes	van	
de	wereld.	
27	Toen	Hij	de	hemel	gereedmaakte,	was	Ik	
daar,	toen	Hij	een	cirkel	trok	over	het	oppervlak	
van	de	watervloed,

Spreuken	8:	22-31
28	toen	Hij	de	wolken	daarboven	sterk	maakte,	
Hij	de	bronnen	van	de	watervloed	versterkte,	
29	toen	Hij	voor	de	zee	zijn	plaats	bepaalde,	
zodat	het	water	Zijn	bevel	niet	zou	overtreden,	
toen	Hij	de	fundamenten	van	de	aarde	
verordende,	

Spreuken	8:	22-31
30	was	Ik	bij	Hem,	Zijn	Lievelingskind,	
Ik	was	dag	aan	dag	Zijn	bron	van	blijdschap,	
te	allen	tijde	spelend	voor	Zijn	aangezicht,	
31	al	spelend	in	de	wereld	van	Zijn	aardrijk.	
Mijn	bron	van	blijdschap	vond	Ik	bij	de	
mensenkinderen.



Zingen:	Psalm	3:	2	en	3
2.	Maar,	trouwe	God,	Gij	zijt	
Het	schild,	dat	mij	bevrijdt,	
Mijn	eer,	mijn	vast	betrouwen;	
Op	U	vest	ik	het	oog;	
Gij	heft	mijn	hoofd	omhoog,	
En	doet	m'	Uw	gunst	aanschouwen.	
>>>

Zingen:	Psalm	3:	2	en	3
'k	Riep	God	niet	vruchtloos	aan;	
Hij	wil	mij	niet	versmaan.	
In	al	mijn	tegenheden;	
Hij	zag	van	Sion	neer,	
De	woonplaats	van	Zijn	eer,	
En	hoorde	mijn	gebeden.

Zingen:	Psalm	3:	2	en	3
3.	Ik	lag	en	sliep	gerust,	
Van	's	Heeren	trouw	bewust,	
Tot	ik	verfrist	ontwaakte;	
Want	God	was	aan	mijn	zij';	
Hij	ondersteunde	mij	
In	't	leed,	dat	mij	genaakte.	
>>>	

Zingen:	Psalm	3:	2	en	3
Ik	zal,	vol	heldenmoed,	
Daar	mij	Zijn	hand	behoedt,	
Tienduizenden	niet	vrezen;	
Schoon	ik,	van	alle	kant,	
Geweldig	aangerand	
En	fel	geprangd	moog'	wezen.

Zingen:	Psalm	19:	6
6.	Dus	krijg	ik	van	mijn	plicht,	
O	God,	een	klaar	bericht.	
Wat	is	't	vooruitzicht	schoon:	
Hij,	die	op	U	vertrouwt,	
Uw	wetten	onderhoudt,	
Vindt	daarin	groten	loon.	
>>>

Zingen:	Psalm	19:	6
Maar,	Heer',	wie	is	de	man,	
Die	op	't	nauwkeurigst	kan,	
Zijn	dwalingen	doorgronden?	
O	bron	van	't	hoogste	goed,	
Was,	reinig	mijn	gemoed,	
Van	mijn	verborgen	zonden.

Zingen:	Gezang	196:	7,	8	en	9
7.	Waar	ons	geen	schepsel	helpt,	helpt	Hij,	
als	alles	vlucht,	staat	Hij	nabij:	
in	rust	en	vreugd,	in	nood	en	strijd,	
blijft	Hij	dezelfde	't	aller	tijd.	

Zingen:	Gezang	196:	7,	8	en	9
8.	Als	wij	de	doodsvallei	betreen,	
laat	ons	elk'	aardse	vriend	alleen,	
maar	Hij,	de	beste	vriend	in	nood,	
verzelt	ons	over	graf	en	dood.	

Zingen:	Gezang	196:	7,	8	en	9
9.	Komt,	treen	wij	dan	bemoedigd	voort	
in	vast	vertrouwen	op	zijn	woord!	
Hoe	moeilijk	ons	de	weg	ook	schijn',	
het	eind	zal	zeker	zalig	zijn.


