Psalm 84:1

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o Heer der legerscharen God,

zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheén,

Psalm 84:1

om 's Heren voorhof in te treén!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

Psalm 84:2

2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij uw altaren.

Bij U, mijn Koning en mijn God,

Psalm 84: 2

verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte Heer der legerscharen!
Welzalig hij,die bij U woont,
gestadg U prijst en eerbied toont.

Joh.De Heer541:1en3

1. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o
Heer.

Beproef m' en zie wat niet is tot Uw eer.

Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor
mij;

leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak
mij vrij!

Joh. De Heer541:1en 3
3. Zie Heer, hier ben ik; maak me een vat
voor U;

woon in mijn hart, vernieuw het, doe het
nu!

Verbreek mijn wil, maak m' ook van
hoogmoed vrij;

'k wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.




Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

1 Wees dan navolgers van God, als
geliefde kinderen,

2. en wandel in de liefde, zoals ook
Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf
voor ons heeft overgegeven als een
offergave en slachtoffer, tot een
aangename geur voor God.

Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

3. Maar ontucht en alle onreinheid of
hebzucht, laten die onder u beslist niet
genoemd worden, zoals het heiligen past,

4. en evenmin oneerbaarheid, dwaze
praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk
zijn; maar veelmeer past dankzegging.

Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

5. Want dit weet u, dat geen enkele
ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die
een afgodendienaar is, een erfdeel heeft
in het Koninkrijk van Christus en van God.

Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

6. Laat niemand u misleiden met
inhoudsloze woorden, want om deze
dingen komt de toorn van God over de
kinderen van de ongehoorzaamheid.

7. Wees dan hun metgezellen niet.

Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

8. Want u was voorheen duisternis, maar
nu bent u licht in de Heere; wandel als
kinderen van het licht

Lezen: Efeze 5: 1 t/m 10

9. —want de vrucht van de Geest bestaat
in alle goedheid en rechtvaardigheid en
waarheid —

10. en beproef wat de Heere
welbehaaglijk is.




Psalm 25:2

2. Heer, ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,

en waarheen G' Uw treden wendt.

Psalm 25:2

Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Gezang 222:1en4

1. Jezus, ga ons voor

op het levensspoor;

doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand

tot in 't Vaderland.

Gezang 222:1en4

4. Richt ons leven lang,

Jezus, onze gang;

voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,

laat ons binnen gaan.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Gemeente des Heeren, enige broeders en
zusters verlangen in ons midden
persoonlijk en openlijk belijdenis van het
geloof af te leggen, opdat zij mogen delen
in de volle gemeenschap van de Kerk.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Zij worden hierdoor tot het Heilig
Avondmaal toegelaten en dragen
medeverantwoordelijkheid voor de
opbouw van de gemeente van Christus.




Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Wij geloven en belijden dat God in
Christus Zijn kinderen vergadert uit alle
rassen en volken en hen verenigt tot één
lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd
is en wij de leden zijn.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

In de Heilige Doop wordt ons betuigd en
verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond
opgenomen zijn. Daarom behoren wij als
leden van Christus’ gemeente gedoopt te
zijn. Daarmee dragen wij Zijn merk- en
veldteken.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

In het Heilig Avondmaal, waar Christus
ons brood en wijn geeft als tekenen en
zegelen van Zijn gekruisigde lichaam en
Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons
telkens opnieuw tot de waarachtige
gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Zo verenigd met Christus, zijn wij
geroepen om met woord en daad Hem te
belijden als Heere en Heiland, en Gods
Koninkrijk te verkondigen en te
verwachten.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

De kerkenraad heeft, na gevraagd te
hebben naar uw geloof en kennis van de
waarheid, met vertrouwen en blijdschap
in uw voornemen toegestemd.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Daarom verzoek ik, broeders en zusters,
die nu belijdenis van het geloof wilt
afleggen, op te staan en in dankbare
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en
in gemeenschap met de belijdenis der
vaderen te antwoorden op de volgende
vragen:




Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

De belijdenisvragen

Ten eerste: Belijdt u te geloven in God, de
Vader, de Almachtige, Schepper van
hemel en aarde, en in Zijn eniggeboren
Zoon Jezus Christus, onze Heere en in de
Heilige Geest?

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Ten tweede: Aanvaardt u de roeping om,
als lid van de gemeente, die God Zich in
Christus tot het eeuwige leven verkoren
heeft, door Zijn genade tegen de zonde en
de duivel te strijden, uw Heiland te volgen
in leven en sterven, Hem te belijden voor
de mensen en met blijdschap te arbeiden
in Zijn Koninkrijk?

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Ten derde: Wilt u in de gemeenschap van
de Protestantse Kerk in Nederland en
onder haar opzicht, getrouw zijn onder de
bediening van het Woord en de
sacramenten, volharden in het gebed en
in het lezen van de Heilige Schrift,

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

en wilt u met de u geschonken gaven
meewerken aan de opbouw van de
gemeente van Christus?

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Verklaring

Uit kracht van uw doop en als gevolg van
uw persoonlijke belijdenis van het geloof,
verklaren wij u, in de gemeenschap van
de Kerk van Christus, tot belijdende leden
van de Protestantse Kerk in Nederland en
nodigen u tot de tafel van de Heere.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Zegen

De God van alle genade, die u in Christus
geroepen heeft tot Zijn eeuwige
heerlijkheid, Hij zal u volmaken,
bevestigen, sterken en grondvesten. Hem
zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen (1
Petrus 5:10,11).




Belijdeniscatechisanten zingen: Abba Vader
(samen met de gemeente)

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen,

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Belijdeniscatechisanten zingen: Abba Vader
(samen met de gemeente)

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij
D' Uwe en anders geen.

Belijdeniscatechisanten zingen: Abba Vader
(samen met de gemeente)

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Psalm 134: 3 (Staande)

3. Dat 's Heren zegen op u daal’;

zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Geliefde broeders en zusters in de Heere,
nu u door uw belijdenis in alle
voorrechten van het lidmaatschap van de
Kerk van Christus delen mag, bedenkt ten
allen tijde dat u medeburgers van de
heiligen bent en huisgenoten van God,

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

gebouwd op het fundament van
apostelen en profeten, terwijl Jezus
Christus Zelf de hoeksteen is; in Hem
wordt u gebouwd tot een woonplaats van
God in de Geest (Efeze 2:19-22).




Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Gemeente van Jezus Christus, nu u de
belijdenis van deze broeders en zusters
hebt gehoord en hun toelating tot het
Heilig Avondmaal hebt vernomen,
bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg,
als leden die met ons één zijn in de Heere.

Formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis

Gedenk de woorden van onze Heere Jezus
Christus: Een nieuw gebod geef ik u dat u
elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen
weten, dat u discipelen van Mij bent, als u
liefde hebt onder elkaar (Joh. 13:34,45).

Gezang 112: 1

1. Eén naam is onze hope,

één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in éne dope,

en is zijn scheppingswerk.

Gezang 112:1

Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.

Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Opwekking 354: Glorie aan God

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Opwekking 354: Glorie aan God

Lof Zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in
eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid
gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.




Opwekking 354: Glorie aan God

Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij Zijn, over zonde dood
en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie
Jezus Christus is:

Hij is De Hoogste Heer!

Opwekking 354: Glorie aan God
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Opwekking 354: Glorie aan God

Kondigt het aan, door de kracht van Zijn
naam:

Heel de aard' word vervuld van Zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij's verslagen, Het Lam troont voor
eeuwig!

Opwekking 354: Glorie aan God

Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij Zijn, over zonde, dood
en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie
Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Opwekking 354: Glorie aan God

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

Opwekking 354: Glorie aan God

Heersen met Hem op de troon en Zijn
stem,

spreek van liefde, vervuld ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:




Opwekking 354: Glorie aan God

waardig het lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood
en pijn.

Heel het rijk der duisternis, weet wie
Jezus Christus is:

Hij is De hoogste Heer!

Opwekking 354: Glorie aan God
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.




