
Bijbelstudie  Psalm 1 

 

Om mee te beginnen 

Soms moet je in het leven moeilijke keuzes maken, dan sta je op een kruispunt in je leven. En 

de keuze voor de afslag die je kiest kan alles bepalend zijn voor je leven. Heb jij ook zulke 

kruispunten in je leven gehad? Zo ja, welke keuze heb je toen gemaakt? En waarom? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

OPDRACHT 

Lees Psalm 1 vers 1 t/m 6 

 

OPMERKING 

Deze psalm kun je in drieën delen 

1. Het leven van de rechtvaardige 

2. De situatie van de wetteloze 

3. De keuze en afloop voor beiden 

 

VRAAG 

Wat voor betekenis is Gods Wet in jouw leven. De dichter heeft zoveel vreugde in die Wet, 

dat hij deze zelfs dag en nacht overdenkt. Kunt je dat begrijpen? En proberen uit te leggen? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

Vruchten zijn in het leven van ons christenen onmisbaar. Jacobus leert ons in hoofdstuk 1 dat 

een vruchteloos leven een ongelovig leven is. Dat je aan de vruchten kunt zien of iemand een 

gelovige is.  

 

VRAAG 

Kun je uitleggen waarom je aan de vruchten kunt zien of iemand een gelovige is. En kun je 

ook een aantal van die vruchten noemen?  

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



In Psalm 1 hebben sommige mensen ernstige hartklachten. Dit zijn de onrechtvaardigen van 

Psalm 1. Gelukkig wie zuiver is van hart, want hij/zij zal God zien. Het is dus zeer belangrijk 

om te waken over je hart. Je hebt er maar één te verliezen. En het enige wat de duivel wil: is 

je hart! De wettelozen hebben een grote leegte in hun hart, ze waaien mee met alle winden. Ze 

zijn als het kaf dat de wind wegblaast. 

 

 

VRAAG 

 

Heb jij ook momenten in je leven gekend waarop je het moeilijk vond om je hart te bewaken? 

Welk kaf in jouw leven wil je uit de weg ruimen. Wat staat er in de weg tussen de HEERE en 

jouw hart? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

REFLECTIE 

Als je als een rechtvaardige wil leven, dan betekent dat niet, dat je dan zonder zonde leeft! 

Een rechtvaardige is rechtvaardig in Jezus Christus : Want hij/zij zal zijn als een boom, 

geplant aan waterbeken. En een boom kan zichzelf niet planten, dat doet iemand anders.  

 

VRAAG 

Wie plant jou aan die waterkant? En wat is de vrucht waarvan vers 3 spreekt? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

OPDRACHT 

Lees nu Galaten 5: 22 t/m 26 

 

Wettelozen zijn niet alleen de boeven van deze wereld, de vloekers, de pornoverslaafden, 

Godloochenaars etc. Maar het kunnen ook gewoon vrome mensen zijn waar je tegen op ziet. 

Waarvan je niet had verwacht dat het in Gods ogen wettelozen zouden zijn! Voor 

onrechtvaardigen is onze HEERE een boze God. Dat is niet omdat de HEERE dat wil, maar 

omdat Hij als de Rechtvaardige niet anders kan. 

 

OPDRACHT 

Lezen Numeri 16.  

 

REFLECTIE 

Er zijn maar 2 wegen. We kennen misschien wel de plaat van Bunyan over de brede en smalle 

weg, die we ook kunnen lezen in de Bergrede in Mattheüs 7: 13 en 14. God geeft ieder mens 



de keuze en onze keuze dat hebben we inmiddels wel begrepen is van levensbelang. Zo aan 

het einde staan we opnieuw op een kruispunt. En dat kruispunt is Golgotha. Daar zegt God, Ik 

heb voor jou gekozen in Mijn Zoon. 

Het leven met de HEERE is geen saai leven. Het is een leven dat voortdurend in beweging is.  

 

VRAAG 

Waar in de Psalm zie je dit actieve leven met de HEERE terug? Kun je van ieder ook een 

praktijk voorbeeld noemen in jouw leven? De climax is een list van de duivel. Begrijp je wat 

ik daarmee bedoel? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

LEZEN 

Psalm 73: 6 t/m 9 

 

De werkelijkheid is anders dan je op het eerste gezicht ziet of zou denken. Als gelovige denk 

je soms dat het de mensen die aan God noch gebod doen allemaal voor de wind gaat! Maar ze 

zijn langzaam de 2e dood aan het sterven zegt Gods Woord. En de HEERE wil daar alles aan 

doen. Hij heeft daar alles aan gedaan in Jezus Christus. Maar dan nog kun je some denken: 

“waar doe ik het allemaal voor! Heeft het wel zin?” Die vraag stelt de dichter van Psalm 73 

ook in vers 11: Hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben?   

 

VRAAG 

Maar ineens gaan de ogen van Asaf (de dichter van deze Psalm) open. In welk vers van Psalm 

73 krijgt de dichter rust en antwoord van de HEERE op zijn vraag? 

 

Antwoord 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik hoop dat je genoten hebt van het onderzoeken van Gods Woord vanuit het Boek van de 

Psalmen! Nog één laatste vraag! 

 

VRAAG 

Over wie gaat deze Psalm? Als je het antwoord weet. Lees Psalm 1 dan nog één keer. 

 

STUUR DE ANTWOORDEN IN NAAR: predikant@hervormdegemeenteurk.nl  

 

Met broederlijke groet 

Ds. J. Hoekman 

 

Gods onmisbare zegen toegewenst in deze moeilijke tijd 
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